


Daarnaast vind je hier ook meer informatie over waar wij als 
school voor staan, wat ons uniek maakt en wat we jou te 
bieden hebben. Of je nu nieuwsgierig bent naar de sfeer in 
de klas, onze vakken en projecten, of gewoon wilt weten hoe 
het is om hier elke dag naar school te gaan: dit boekje geeft 
je alvast een voorproefje.

En natuurlijk nodigen we je van harte uit om het zelf te komen 
ervaren! We organiseren ontdekochtenden voor groepen 8, 
beleefmiddagen en ontmoetingsavonden voor ouders. 
Daar kun je rondkijken, meedoen en ontdekken of Het Martin 
Buber bij jou past. Uiteraard bieden we ook de mogelijkheid 
om een dag te komen meelopen. 

   Een nieuwe school kiezen is een 
spannend moment. Je vraagt je misschien af: Hoe zal mijn 
eerste dag zijn? Hoe zijn de leraren? Ga ik me er thuis 
voelen? De beste manier om daar een beeld van te krijgen, 
is door te luisteren naar de ervaringen van leerlingen die 
deze stap al hebben gezet.

In dit boekje hebben we de verhalen van onze eigen 
brugklassers verzameld. 
Zij vertellen hoe het was om hun eerste dagen op 
Het Martin Buber in Kerkrade te 
beleven: de spanning, de gezelligheid,
de nieuwe vrienden en de kleine 
momenten die zo bijzonder waren. 

Echte verhalen, recht uit hun hart.

Beste leerlingen!
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Openbare basisschool De Schatkist

Nou, ik begon mijn eerste week eigenlijk met de gedachte: 
“ik heb hier zo geen zin in”. Allemaal nieuwe kinderen, en veel 
kinderen die je niet kent. 
Dat viel reuze mee! Ik heb veel kinderen leren kennen die 
mijn vrienden voor het leven zijn, en zelfs een paar waarvan ik 
dacht dat ik nooit met ze bevriend zou worden - maar ook dat 
is goed gekomen. 
Ik voel me ook gewoon fijn bij de coach die we hebben. 
We werken met laptops en dat is ook superfijn. 

Onze school is een Beleef wat je leert-school. 
Dat houdt in dat je in de ochtend lekker aan het werk gaat, en 
na de grote pauze (waar je altijd een broodje krijgt) ga je 
meestal op de fiets ergens naartoe. Voor mij was dit gewoon 
een hele snelle keuze met zo’n fijne school. 
Je hebt wel van maandag t/m donderdag tot 16:00, maar die 
tijd gaat supersnel voorbij. 
 

Dit is gewoon een echte aanrader!



In het begin was alles nieuw: de school is groter, je hebt meer 
leraren en voor elk vak een andere docent in hetzelfde lokaal. 
Gelukkig wen je daar snel aan en helpen de leraren goed. 
Toen we begonnen, kregen we zelfs een tas vol met school-
spullen van school. Dat was echt handig! 
Mijn schooldag begint elke dag om 8:30 en eindigt rond 
16:00. In de pauzes zit ik gezellig met vrienden. 

Mijn favoriete vakken zijn kunst en sport, omdat ik het leuk 
vind om creatief bezig te zijn en lekker te bewegen. 
Wat ik leuk vind aan de middelbare school, is dat we bijna 
altijd leuke activiteiten hebben en dat je snel nieuwe mensen 
leert kennen. We hebben geen huiswerk en meestal maar 
twee lessen per dag.
Op vrijdagen werken we meestal aan werk dat we deze week 
nog niet af hebben gekregen. Voor de leerlingen die alles al 
af hebben, is er tijd om iets voor zichzelf te doen. 
Ik denk dat jullie het volgend jaar ook heel tof gaan vinden!

Basisschool De Schakel

De lunch is helemaal gratis, dat vind ik echt top! 

Mijn favoriete 
vakken zijn 
kunst en 
sport.



Basisschool De Spoorzoeker

Beste basisschool de Spoorzoeker,

Dankjewel dat jullie mij 8 
jaar geholpen hebben om 
naar dit toe te werken. 
Ik ben nu blij dat ik voor Het 
Martin Buber heb gekozen. 
In het begin was ik bang dat 
ik geen vrienden zou 
hebben op deze school. 

Ik zal jullie altijd dankbaar zijn 
voor de leuke tijd die ik op 
jullie school heb gehad. 
De fijnste docent op mijn 
school heet mevrouw Goris-
sen. Het is nu niet meer juf 
maar mevrouw, daar moest ik 
in het begin een beetje aan 
wennen. 

Dankjewel voor alles!

Groeten Milan

Maar ik heb veel 
vrienden nu.



Basisschool Windekind

Ik heb iedere dinsdag en donderdag 
een sportieve opdracht. 
Op de donderdag moet ik altijd een
stuk fietsen, maar dat is ook wel leuk 
en heel goed voor je. 
En soms als er goed gewerkt wordt, 
gaan we iets leuks doen tijdens de 
lessen. Bijvoorbeeld een spelletje of 
een Kahoot. In de middagen hebben 
we altijd een leuke middagopdracht, 
dat is meestal iets voor het eind-
product van de BQ (Big Question).

Een Big Question (BQ) bestaat uit 6 Week Questions (WQ). 
In ieder jaar zitten 6 Big Questions. Iedere Big question focust 
op een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld het thema harmo-
nie. De Week Questions zijn dan nog kleinere vragen rondom 
bijvoorbeeld de harmonie. 
Er zitten twee (andere) mensen van basisschool Windekind 
op mijn school. 
Ik ben heel trots dat ik de 
brugklas heb overleefd 😊

TOT NU TOE IS 
HET EEN LEUKE 
SCHOOL.



Basisschool De Doorkijk

Ik vind het hier heel leuk! Vooral de middagactiviteiten, zoals 
kunst en cultuur in het Flexiforum-gebouw, sporten bij de 
trappen van de Wilhelminaberg, naar de GaiaZOO en zelfs 
naar de Blégny-mijn! Ik vond dat echt geweldig. De meeste 
docenten zijn ook echt chill! 

De eerste dag vond ik best spannend, maar die spanning 
was al snel weer voorbij toen ik merkte dat iedereen in mijn 
klas aardig en grappig was. 

Het was voor mij dus eigenlijk veel minder spannend dan ik 
dacht! Ik had gekozen voor deze school omdat de manier 
van leren mij heel fijn leek, omdat je niet de hele dag maar in 
de boeken zit. En we hebben geen huiswerk, 
wat mij veel minder 
stress oplevert! 

Ik had vanaf de 
eerste dag alweer 

vrienden en vriendinnen!



Basisschool St. Ursula

Geachte basisschool,

Er waren een paar momenten die leuk waren dit schooljaar. 
Zoals: de zomerweek waarin we naar een Duitse middelbare 
school gingen. Daarmee gingen we sporten en dat was best 
wel leuk en bijzonder om mee te maken. 
Ook was het leuk om dingen te doen met mijn coach. 

Er zijn ook dingen waar ik trots op ben. Ik heb een groei 
gemaakt in de hoeveelheid afgemaakte vragen in het 
digibook. Hier werken we in om opdrachten te maken. 

En dat ik iets meer bezig ben geweest met sociale contacten. 
Ik vond de screenings wel spannend, maar als je er eenmaal 
in zit valt het wel mee. Ik denk dat dit een leuke middelbare 
school is: je past theorie die je hebt geleerd in de lessen in 
de ochtend toe en je hoeft niet de hele dag achter de tafel te 
zitten leren. Als je geen huiswerk wilt, kun je ook hierheen 
gaan want wij zijn een 
huiswerkvrije school.

met vriendelijke groet,



Basisschool Bleijerheide

De eerste schooldag was voor iedereen best spannend, want 
je wist niet wat er ging gebeuren. 

In de eerste week waren er allemaal activiteiten waardoor we 
elkaar beter leerden kennen en ook de school ontdekten! 
De eerste keer naar een van de activiteiten fietsen was 
spannend, maar omdat de docenten meefietsten, kwam 
iedereen veilig aan.
Wat ik heel fijn vind aan deze school, is hoe we de vakken 
hebben: in de ochtend twee vakken en in de middag 
echt beleven! Dat maakt leren veel leuker. 

De klassen zijn goed samengesteld, waardoor iedereen 
elkaar snel leert kennen en het gezellig is. 
Toen we voor het eerst naar Olympia gingen als beleef-
middag, was het fietsen leuk, maar 
wel vermoeiend door alle 
heuvels. Juist dat maakt het 
leuk, want je zit niet de hele 
dag op een stoel naar de 
leraar te luisteren!

Maar na één dag was het eigenlijk al leuk!



Vrijeschool Helianthus

Je kan het natuurlijk spannend vinden om naar de 
middelbare school te gaan, maar dat is het niet! 

Nieuwe vrienden maken klinkt moeilijk maar je moet gewoon 
in het begin met kinderen meelopen en vooral bij een groepje. 
Want met dat groepje kan je ook afspreken om leuke dingen 
te doen. Om contact te maken kan je beginnen 
met een onderwerp, bijvoorbeeld: 
"wat is het warm vandaag", want 
dan kom je in een gesprek.

Het is hier echt leuk en we doen 
veel leuke dingen in de middag. 
Hier een paar voorbeelden: we 
gaan naar GaiaZOO om te kijken 
hoe dieren daar leven en wat ze 
eten. 

Laatst gingen we naar het Discovery Museum om een 
waterexperiment te doen. Dus als je van puzzels houdt, is dit 
de school die je zoekt want we zijn al 3x naar het Discovery 
Museum gegaan. 

We hebben om 4 uur uit maar we hebben geen huiswerk! 

İk hoop dat je komt 
want het is hier heel 
leuk en ik wil dat jij 
kan meegenieten.



Openbare basisschool Harlekijn

Hoi, Ik ben Lisanne en ik zit op de aller, allerleukste school 
hier in de omgeving. 

Waarschijnlijk denk je dat jouw school, mijn oude basisschool 
dus, echt de leukste en de beste school is, dat dacht ik 
namelijk ook. 
Maar als je dan nu gewend bent geraakt en met je klas op 
een doodnormale middag naar de Starbucks in Aachen gaat, 
met een of andere vage lift een 60 meter diepe mijn ingaat in 
België, naar een medische fabriek gaat en nog meer toffe 
dingen doet, daar kan geen enkele school tegenop! 

Met warm weer gaan we niet zomaar saai wiskunde zitten te 
leren, dan gaan we een zwemfeestje houden of BBQ-en! 
En na school, ben je ook helemaal klaar, geen huiswerk! 

Dat betekent dat je tijd hebt om alle kinderen over te halen om  
    ook naar Het Martin Buber  
    te komen! Ik ben heel blij   
    met mijn schoolkeuze en   
    als je voor mijn school   
    kiest, weet ik zeker dat jij 
    dat ook zou zijn!



Basisschool De Diabolo

Met school hebben wij geleerd over vele dingen, bijvoorbeeld 
de mijnen, we mochten zelfs naar de mijnen toe! We kwamen 
aan met de bus, we moesten ongeveer 1.5 uur in de bus. 
Dat was best leuk, want kinderen draaiden muziek. 
En het was zeer chaotisch, wel leuk chaotisch! 
Onze school is ook best chaotisch en leuk. We moesten dus 
met een hele sketchy lift naar beneden, en het werd plotse-
ling ZO donker! Toen wij beneden waren gingen wij leren 
over de kolen, en hoe mijnwerkers werkten en de structuren 
van de mijn. Het was best eng, maar leuk!

              Ik heb dit jaar niet hoeven nablijven. 
En ik ben er niet echt uitgestuurd. De middelbare school is 
echt een fantastisch leuke ervaring, het gaat allemaal zo snel! 
Nou ja, behalve de lessen die je niet leuk vindt. 
Maar maak je geen zorgen om de middelbare school, want 
het gaat super leuk worden! Ik snap dat het moeilijk is om je 
basisschool te verlaten, dat hebben wij allemaal gehad. 
Het is ook een enge overgang, met allemaal nieuwe mensen, 
docenten en vakken! 
           Maar vertrouw mij, het valt allemaal wel mee.

Waar ben ik trots op?

Wedden dat jij nog nooit meters 
diep onder de grond zat, met 
school? Wij dus wel! 



Basisschool De Blokkenberg

Hallo. Zit jij te twijfelen om naar Het Martin Buber te gaan?
 
Hopelijk kan ik je proberen over te halen om voor deze school 
te kiezen want het is een geweldige school. 
De leukste activiteit die ik heb meegemaakt is Blegny: 
Blegny ligt in België, hier ga je eerst 30 meter met een lift naar 
onder en daarna met een extra trap die erin is gebouwd nog 
eens 30 meter omlaag, dus in totaal waren we 60 meter 
onder grond, dit was een bijzondere ervaring die ik niet 
zomaar zal vergeten.

Een ding waarvan ik dacht dat het heel spannend zou zijn 
maar eigenlijk heel erg meeviel is eigenlijk de eerste school-
dag. Gelukkig viel dit reuze mee, want als je het er moeilijk 
mee zou hebben en je denkt dat niemand vrienden met jou 
zou willen zijn of als je je heel erg alleen voelt, kun je altijd 
een gesprekje aangaan. 
Waarom ik denk dat jullie sowieso voor Het Martin Buber 
moeten kiezen, is omdat dit een hele leuke school is, je hebt 
geen huiswerk, je doet bijna altijd leuke dingen in de middag 
en er zijn hele leuke leraren (de meeste dan).



Basisschool De Meridiaan

Toen ik de eerste dag naar school moest, vond ik het 
best spannend: een nieuwe klas, nieuwe kinderen en 
nieuwe docenten. 

Ik kende al één iemand uit mijn nieuwe klas, en gelukkig ook 
nog kinderen van andere klassen. 
Omdat er met het concept Beleef wat je leeft wordt gewerkt, 
heb je niet veel lesuren en hoef je dus niet tot 16:00 op je 
stoel te zitten leren. Je hebt bijvoorbeeld op maandag sport. 
Dan ga je bijvoorbeeld naar de atletiekbaan of de boksschool 
— dat verschilt per zes weken. 
Op dinsdag heb je de cultuurcarrousel; dan heb je bijvoor-
beeld muziek en theater. Op woensdag en donderdag heb je 
de beleefmiddagen. 
En op vrijdag heb je in de middag 
al vroeg uit, behalve als je science 
hebt, dan moet je alsnog tot 
16:00 op school blijven. 

Alles in de middag wordt met de
fiets gedaan, behalve als je
bijvoorbeeld muziek hebt. 
Dat is in de buurt en dan loop je. 
Ik zou deze school aanraden voor kinderen die niet van grote 
scholen houden, die niet te lang kunnen leren, en als je geen 
huiswerk wilt — want dat krijg je namelijk niet hier. Ik ben in 
ieder geval blij dat ik voor deze school heb gekozen.



Ik zit op Het Martin Buber en ik vind het echt een superleuke 
school! Wat ik er zo tof aan vind, is dat we op een andere 
manier leren dan op veel andere scholen. 
We werken namelijk bijna helemaal digitaal. 
In ons digiboek staat alles wat we nodig hebben, dus we 
hoeven niet met een zware tas vol boeken te slepen. Ik vind 
het fijn dat we veel met laptops werken, want zo kan ik op 
mijn eigen tempo leren en het is gewoon moderner en leuker.

Basisschool Op Gen Hei

Naast het leren gaan we ook veel op 
pad! We doen niet alleen dingen in de 
klas, maar leren ook buiten school. 
Je leert samenwerken, onderzoeken 
en ontdekken. Iedereen helpt elkaar, 
en de docenten nemen echt de tijd 
om dingen goed uit te leggen en het 
kind zelf beter te kennen. 

We hebben een eigen coach en een eigen leerplein. 
Zo hoeven we niet van lokaal naar lokaal te rennen!



Toen ik nog in groep 8 zat, vond ik 
het supermoeilijk om te kiezen naar 
welke middelbare school ik wilde gaan. 
Alles leek zo groot en spannend, 
maar nu ik hier zit, kan ik echt zeggen 
dat Het Martin Buber de juiste keuze 
voor mij was. In het begin vond ik het 
natuurlijk een beetje spannend, 
want alles is nieuw. 

Nieuwe vakken, nieuwe mensen, nieuwe leraren — maar 
iedereen hier is echt vriendelijk. De docenten helpen je goed 
als iets lastig is. Je merkt dat ze willen dat jij het goed doet, 
niet alleen met cijfers, maar ook als persoon. 
Er is niet echt een soort leerling; iedereen is anders, en dat 
mag ook. We doen vaak projecten of opdrachten waarbij je 
samenwerkt, en daardoor leer je op een andere manier dan 
alleen uit een boek. Weet je, de overgang van de basisschool 
viel uiteindelijk heel erg mee. De eerste weken word je goed 
opgevangen en er is veel aandacht voor elkaar. 
Na een tijdje voelde het alsof ik hier al lang hoorde. 

Basisschool De Steltloper

Of je nou rustig 
bent of juist druk, 
er is ruimte 
voor iedereen.



We begonnen met de kennismakingsdagen. Dan zie je je klas 
en ga je elkaar beter leren kennen. Je gaat de docenten leren 
kennen, en er is verandering tegenover de basisschool: 
je moet meneer en mevrouw zeggen, en je moet hen met de 
achternaam noemen. Je hebt twee vakken op een dag en 
je hebt één keer KWT (keuzewerktijd). 
Daarin kun je dingen afmaken als je nog niet alles af hebt.
Je hebt geen huiswerk, maar je hebt wel presentaties en je 
krijgt soms opdrachten van docenten.

Ik ben naar Het Martin Buber gegaan 
omdat het anders is dan op de 
andere middelbare scholen. 
Je zit niet met veel kinderen in de klas, 
en je krijgt in de pauze gratis broodjes!!! 
Het is leuk op Het Martin Buber en het is 
echt een aanrader om hier met de 
open dagen te komen en jezelf te 
zien als eerstejaars op Het Martin Buber.

Openbare basisschool Broekhem



Openbare basisschool De Speurneus

De eerste periode was best eng, maar als je aan de goede 
kant denkt: het bouwt je karakter. Biologie was best... 
aangenaam? De docent was eng, maar dat zijn ze allemaal. 
Maar als je gewoon je best doet en respectvol blijft, dan 
transformeren ze in hele aardige mensen! 

Ik beleefde heel veel. Onder andere: 
naar de mijn gaan, naar het Geluk 
van Limburg, tennissen, naar het 
Flexiforum, stopmotion, naar het 
Discovery Museum, naar de 
Wilhelminaberg sporten, naar de 
GaiaZOO en nog veel meer. 

Terwijl ik dat deed, was ik erachter 
gekomen dat ik heel makkelijk en 
creatief kon schrijven.
 
   Daarom doe ik mee met de  
   schrijfwedstrijd. 
   Dus daarom raad ik je aan om hier  
   naartoe te komen, want zover ik nu  
   ben, is het superleuk!



De teksten zijn door onze leerlingen zelf op papier gezet, in 
hun eigen woorden. Hier en daar hebben we voor de 
leesbaarheid de tekst ingekort en een woord of zin aange-
past. We wensen je veel plezier met lezen. 
(En wie weet schrijf jij volgend jaar wel je eigen 
eerste-dag-verhaal in Het Martin Buber-boekje!)

Met hartelijke groeten,

Lars Brouwers
contactpersoon basisscholen Het Martin Buber
Mail: lars.brouwers@hetmartinbuber.nl
Mobiel: 06 2855 5183

Voor meer informatie:

Promovideo youtube: 
https://youtu.be/mjUFO5ChJ7w?si=Zs3VthCK2_NOStlW

Video nieuwbouw aug’27: 
https://youtu.be/o_O5Cf_09aE

Wil jij je aanmelden? 
https://hetmartinbuber.nl/procedure-voor-aanmelding/


